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Aandacht 
 

 

 

viering in de Keizersgrachtkerk 

zondag 14 december 2025 

 

  



De Onderstroom als bron van Hoop 

 

We leven in een tijd waarin er veel verandert en moet 

veranderen om de wereld leefbaar te houden. Het lijkt 

een storm waarin de golven zo hoog zijn dat we 

dreigen te verdrinken.  

Jan Rotmans (hoogleraar Transitiekunde) noemt het 

in zijn gelijknamige boek: de Perfecte Storm.  

Bij verandering komt er eerst chaos. Wanneer we 

blijven denken dat we de crisissen in ons 

eentje moeten oplossen, is het inderdaad te 

groot. Maar onder het oppervlak is een hoopvolle 

onderstroom waar te nemen, waarin al veel 

mensen goede dingen doen.  

Herkennen wij die onderstroom en kunnen we erin 

mee?  

Welke bijbelse verhalen helpen ons in deze 

Adventstijd?  

 

2e Advent 7 december 

Weerstand         Annelies Jans 

 

3e Advent 14 december 

Aandacht         Jesse de Bruin 

 

4e Advent 21 december 

Doen   Daan Savert 

 

Voorbereidingsgroep 

Janne van den Akker 

Ellen Haagsma 

Marjo van den Haak 

Albert Schalen 

Cameraopname 

Deze dienst wordt uitgezonden via internet. De beelden 

zijn live en enkele weken nadien te zien op het YouTube-

kanaal van de Keizersgrachtkerk. 

De camera hangt achterin de kerk. Sprekers, zangers en 

musici komen in beeld. Bezoekers in de voorste banken 

kunnen (van achteruit) in beeld komen en tijdens de 

viering wordt de linkerhelft van de ruimte voorin 

(pianokant) in beeld gebracht. Ook de viering in de kring 

wordt van achteruit in beeld gebracht. 

De camera zoomt niet in op bezoekers. 

Voorbedenboek 

In de stiltehoek ligt het voorbedenboek.  

Hierin kun je een naam van een persoon  

of een intentie schrijven. Of via 

voorbeden@keizersgrachtkerk.nl (tot 9.30uur)  

Deze zal worden genoemd in de voorbeden in de dienst. 

 

Kaarsje aansteken 

Voor of na de dienst kun je in de stilteplek achterin de kerk 

een kaarsje aansteken daar even stil bij staan of zitten 

mailto:voorbeden@keizersgrachtkerk.nl
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Oefenen van liederen 

 

 

Muziek 

 

 

Begroeting 

 

 
Wij zingen: Lied van de schepping (VL 276) 

 

 
 

De ban der duisternis gebroken – 

en het werd morgen, dag na dag, 

een wereld in het licht gesproken 

een mensheid die beginnen mag. 

 

 
 

Met licht van licht hebt Gij geschreven 

uw boek dat ons het leven redt, 

de woorden van uw trouw gegeven. 

En van dit lied de toon gezet. 

 

 

 

 

 



4 
 

Aansteken van de tweede Adventskaars 

 

 

Wij zingen: Dit vlammetje klein 

 

 
 

 

 

Beroep op God 

 
 

Wij zingen: Gij wacht op ons (VL 505) 

 

 

 

 

Waar het over gaat 

 

 

Verhaal 
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Wij zingen: Als een mosterdzaad 

 

 

 
 

Wil je wel geloven: het begin is klein, 

maar het zal een wonder boven wonder zijn 

als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 

dan gebeuren wonderen om je heen. 

 

Wil je wel geloven dat je vrede wint, 

als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 

Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 

groeit de liefde uit boven de haat. 

 

 

Lezing: Lukas 10: 38-42 

Toen ze verder trokken ging Hij een dorp in, waar 

Hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die 

Marta heette. Haar zus, Maria, ging aan de 

voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn 

woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag 

genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging 

naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het U niet 

schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat 

doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet 

helpen.’ De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je 

bent zo bezorgd en je maakt je druk over zoveel 

dingen. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria 

heeft het juiste gekozen, en dat zal haar niet 

worden ontnomen.’ 
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Wij zingen: Hore mijn oor (ZZZ133) 

 

 

 
 

 

Uitleg 

 

 

Wij zingen: Over de eerbied 

 

 

 

 
 

Dit eerstelingsbewegen 

dit eerstelingsbewegen 

van leven binnen leven 

van leven binnen leven 

vermijd het te genaken. 

vermijd het te genaken 
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Laat het stil in zijn waarde 

laat het stil in zijn waarde 

zaad in de donkere aarde 

zaad in de donkere aarde. 

en het zal groen ontwaken 

en het zal groen ontwaken 

 

 

 

-   DELEN  - 

 

 

Mededelingen 

Zie ook het KG-krantje. 

 

 

Wij geven 

 

1. Diaconiecollecte: Wijkdiaconie 

2. Kerkcollecte 

3. Werk in de eigen gemeente 

Gaven via deze QR-code worden 
als volgt verdeeld: 

1. 40% 

2. 40% 

3. 20% 

- Wanneer je geeft m.b.v. de Givt-app, kun 

je zelf de verdeling bepalen. 

 

 

Voorbeden 

 

Wij zingen: De tafel der armen (VL 868) 

 

https://www.keizersgrachtkerk.nl/publicaties/kg-krantje
https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=l2JAoO8z9igwReQnBjq0bX0HUV1lTAtt
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Breken, schenken en delen 

 

 

Danken 

 

 

 

Wij zingen: Het lied van ‘geloof, hoop en 

liefde’ 
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Zeg wie zal zaaien het groen van de hoop, 

licht in de ogen, vonken verwachting 

en kijk dan wat soms met mensen gebeurt: 

in het verborgen wordt iemand bevrucht, 

iemand groeit uit tot een lach 

en iemand gaat zingen en gaat met een lied 

de treurige dingen te lijf. 

 

Zeg wie zal zaaien de kleur van de liefde, 

passie, beweging, hart voor de mensen 

en voel dan wat soms met mensen gebeurt: 

in het verborgen wordt iemand bezield, 

iemand groeit uit tot een vuur 

en iemand gaat opstaan en brengt als de zon 

versteende gevoelens tot leven. 

 

 

Zegen 

 

 

Muziek 

 

 

Na de dienst is iedereen welkom  

in de benedenzaal  

voor koffie, thee en vruchtensap. 
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Aan deze dienst werkten mee: 

 

liturgen: Marjo van den Haak 

 Albert Schalen 

 

uitleg en viering: Jesse de Bruin 

 

zanggroep o.l.v. Wilna Wierenga 

piano/orgel  Wouter Meiring  

 

Aanduiding van de liederen:  

 

VL: Verzameld Liedboek, Liturgische gezangen 

op teksten van Huub Oosterhuis, Kok/Halewijn, 

Kampen 2004.  

 

ZZZ: Zangen van zoeken en zien, Oecumenische 

liedbundel, Uitgeverij Kok, Utrecht 2015 

 

'Dit vlammetje klein': 
oorspr. titel: 'Ein Licht leuchtet auf' 
tekst:  Janne van den Akker 
muziek: Ludger Edelkötter 
 
'Als een mosterdzaad': 
tekst: Hanna Lam 
muziek: Wim ter Burg 
 
'Over de eerbied' (uit Tussen de tijd): 
tekst:   Ida Gerhardt 
muziek Bernard Huijbers 
 
Het lied van ‘geloof, hoop en liefde’: 
tekst:  Niek Schuman 
muziek: Jan Pasveer 
 
Lezingen:  NBV21 

 
 
Aanbevolen: 
De ongelooflijke podcast met Jan Rotmans: 
https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-

ongelooflijke-podcast/118217/227-we-staan-aan-

de-vooravond-van-de-grootste-verandering-ooit-

met-jan-rotmans-en-stefan-paas 

 


