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Zoeken in de bonte stoet van geloven.  

Hoe zit het eigenlijk met geloof en ongeloof in de 

Keizersgrachtkerk? De voorbereidingsgroep deelde in 

grote openheid persoonlijk gevoelens en twijfels over 

(on)geloof. Het was voor ons allemaal een bijzondere 

ervaring.  

Geen gezamenlijke conclusie over ons geloof, maar 

samen zoeken om ‘het’ onder woorden te brengen.  

Geen almachtige God, niet het beeld van Jezus uit de 

kinderbijbel van vroeger. Maar wel inspiratie uit én het 

woord én de daden van Jezus. Kunnen we zijn geest 

omzetten in ons leven? En hoe belangrijk is onze 

kerkgemeente daarbij? 

 
17 mei - Zoeken in de bonte stoet 
Uitleg: Alain Verheij 
 
24 mei, Pinksteren – Bij wie moeten we het zoeken? 
Uitleg: Annelies Jans 
 
31 mei – Waar zoeken we het?  
Uitleg: Daan Savert 
 

Voorbereidingsgroep: 

Alain Verheij 
Chris Vogelezang 
Hetty Broerse 
Kees van Eunen 
Marjanne van Zwol 
Reina Steenwijk 
Reiny van Twillert 
Willem Lems 

Cameraopname 

Deze dienst wordt uitgezonden via internet. De beelden 

zijn live en enkele weken nadien te zien op het YouTube-

kanaal van de Keizersgrachtkerk. 

De camera hangt achterin de kerk. Sprekers, zangers en 

musici komen in beeld. Bezoekers in de voorste banken 

kunnen (van achteruit) in beeld komen en tijdens de 

viering wordt de linkerhelft van de ruimte voorin 

(pianokant) in beeld gebracht. Ook de viering in de kring 

wordt van achteruit in beeld gebracht. 

De camera zoomt niet in op bezoekers. 

Voorbedenboek 

In de stiltehoek ligt het voorbedenboek.  

Hierin kun je een naam van een persoon  

of een intentie schrijven. Of via 

voorbeden@keizersgrachtkerk.nl (tot 9.30uur)  

Deze zal worden genoemd in de voorbeden in de dienst. 

 

Kaarsje aansteken 

Voor of na de dienst kun je in de stilteplek achterin de kerk 

een kaarsje aansteken daar even stil bij staan of zitten 

mailto:voorbeden@keizersgrachtkerk.nl
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Wij oefenen de liederen 

 

Begroeting 

 

Wij zingen: Hoe is uw naam (VL 150)(23-I) 
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Beroep op God 

 

Wij zingen: Wees hier aanwezig (VL 500)(12-II) 
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Waar het over gaat 

 

Wij zingen: Die zegt God te zijn (VL 202) (17-II) 
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Verhaal  

 

Wij zingen: Er moet een tuin zijn voor de 

merel 
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Er moet een land zijn voor de mensen 

er moet een huis zijn of een tent. 

Er moet een plek zijn op de wereld 

waar je altijd veilig bent. 
 

Wij lezen: 

Johannes 14: 1-5 
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op 

Mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou 

Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie 

gereed zal maken? Wanneer Ik een plaats voor jullie 

gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie 

met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik 

ben. Jullie kennen de weg naar waar Ik heen 

ga.’ Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar U 

naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg 

daarheen kunnen weten? 

 

Johannes 11: 7-8 en 16  
Daarna zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘Laten we 
teruggaan naar Judea.’ ‘Maar rabbi,’ protesteerden de 
leerlingen, ‘de Joden wilden U stenigen, en nu wilt U 
daar toch weer naartoe? 

 
Tomas (dat is Didymus, ‘tweeling’) zei tegen de 
anderen: ‘Laten ook wij maar gaan, om met Hem te 
sterven.’ 

 
 

Eerste uitleg 
 
 

Wij zingen: Om adem (ZZZ 517) 

 

 
 
2. Neem van mij mijn twijfel, 

 het rusteloze gaan, 

het steeds weer zoveel moeten, 

 het nooit genoeg gedaan. 
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Wij lezen: Johannes 20: 24-29 

Een van de twaalf, Tomas (dat is Didymus, 

‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam.Toen de 

andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer 

gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de 

spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan 

voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik 

het geloven.’ Een week later waren de leerlingen 

weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de 

deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden 

staan. ‘Vrede zij met jullie!’ zei Hij, en daarna richtte 

Hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar 

mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet 

langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: 

‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je 

Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet 

zien en toch geloven.’ 

 

Tweede uitleg 

 

Wij zingen: vervolg van ‘Om adem’ (ZZZ 517) 

 

 
 

4. Geef mij van jouw kleuren 

 het lichte tere groen, 

 het wit van de margrieten, 

 de klaproos, korenbloem. 

 

5. Geef mij van jouw stilte 

 de kalmte van een meer, 

 het regelmatig ritme, 

 de branding van de zee. 

 

-   DELEN  - 

 

Mededelingen 

Zie ook het KG-krantje. 

 

Wij geven 

1. Diaconiecollecte 

2. Kerkcollecte 

3. Werk in de eigen gemeente 

https://www.keizersgrachtkerk.nl/publicaties/kg-krantje
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- Gaven via de QR of deze link  worden als 

volgt verdeeld: 

1. 40%,  

2. 40%,  

3. 20% 

- Wanneer je geeft m.b.v. de Givt-app, kun 

je zelf de verdeling bepalen. 

 

Voorbeden 

 

Breken, schenken en delen 

 

Wij zingen: Breken en delen 

 
zanggroep 

Het brood wordt gebroken 

zoals mensen worden gebroken, 

zoals Jezus eens werd gebroken. 

Als je dit brood eet denk dan aan Hem. 

 

allen 

Het brood is leven 

wie samen brood deelt met elkaar, 

die maakt iets van Gods toekomst waar. 

 

zanggroep 

De wijn wordt gegoten 

zoals bloed wordt vergoten, 

zoals Jezus zich heeft vergoten. 

Als je die beker drinkt denk dan aan Hem. 

 

allen 

De wijn is vreugde; 

wie samen wijn deelt met elkaar, 

die maakt iets van Gods toekomst waar. 

 

1 zanggroep/2 allen 

Een stukje van dit brood, 

een slok uit deze beker 

tot versterking onderweg. 

https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=hibtoPVDlXqQByE68Vnp5es8Z7Q3zPVy
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allen

 
 

Danken 

 

Wij zingen: Een land om van te dromen 

 

 
 
Refrein: 

Want een land, een land om van te dromen 

stuwt de mensen uit hun slavernij 

tot zij juichen met tranen in hun ogen: 

‘Lieve God, we zijn er eind’lijk vrij!’ 

 

Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn, 

dat een mens niet zonder bedding kan. 

Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn, 

dat een volk daar eenmaal weer verzandt. 

Refrein 

 
Zeg nooit: ‘God is zijn verbond vergeten, 

er is niemand hier die ons bevrijdt.’ 

Zeg nooit: ‘Van een droom kan ik niet eten.’ 

Zeg nooit: ‘Wie niet werkt verknoeit zijn tijd.’ 

Refrein: Daidi daidi daidi… 

 

Zeg nooit dat het godvergeten lijden 

toch het noodlot is van ons bestaan. 

Zeg nooit: ‘Stil maar wacht op beet’re tijden.’ 

Zeg nooit: ‘Niemand kan de dood weerstaan.’ 

Refrein 
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Zegen 

 

Wij zingen: Weer op weg 

 

 
 

Muziek 

 

Na de dienst is iedereen welkom 

in de benedenzaal 

voor koffie, thee en vruchtensap. 

 

 

 
Aan deze dienst werkten mee: 
 

liturgen: Willem Lems 

 Reina Steenwijk 
 

uitleg en viering: Alain Verheij 
 

zanggroep o.l.v. Wilna Wierenga 

piano:  Max Roos  

 

Aanduiding van de liederen:  
 

Bundel I en II: 

Liturgische gezangen voor de viering van de 

eucharistie, Gooi en Sticht, Baarn 
 

VL: Verzameld Liedboek, Liturgische gezangen op 

teksten van Huub Oosterhuis, Kok/Halewijn, Kampen 

2004.  
 

ZZZ: Zangen van zoeken en zien, Oecumenische 

liedbundel, Uitgeverij Kok, Utrecht 2015 
 

Er moet een tuin zijn voor de merel 

tekst:  Eppie Dam 

muziek : Hindrik van der Meer 
 

Breken en delen: 

tekst:   Ytzen van Osnabrugge 

muziek:  Ytzen van Osnabrugge/Fred Tuinder 
 

Een land om van te dromen: 

tekst:  Mar v/d Velde 

melodie: Joods/Pools 
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Met een hoofd vol verhalen 

tekst:   Kees van Eunen  

muziek:  Henk Scheffer 
 

Lezingen: NBV21 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


